
Verslag van het kringgildefeest bij het St. Joris Gilde in Asten. 
 
Zondag 7 juni jl. vertrok ons Gilde met de gele schoolbus naar het Kringgildefeest in Asten. 
Dit jaar werd het kringgildefeest georganiseerd door het St. Joris gilde uit Asten. 
Het St. Joris gilde vierde tevens het 555 jarig bestaan. 

 
Alvorens ons vertrek bereidde de Gildebroeders zich  “zéér gezond” voor op de gildedag, door 
gezamenlijk nog een fruitig appeltje vóór de dorst te nuttigen. 

 

  
 
Om een uur vertrokken de 21 Gildes uit Kring Peelland voor de optocht door de straten van Asten. 
Mede door het goede weer waren er veel toeschouwers langs de kant van de weg. 
Na de optocht was er de massale opmars met de opening, en de vendelgroet met aansluitend het 
slagendefilé. Het was behoorlijk  warm tijdens de rondgang, waardoor menig gildebroeder even 
lekker onderuit ging of de schaduw op zocht. 
 

  
 
Na de officiële opening van de Kringdag, begonnen de wedstrijden. 
Onze Gildebroeders, jeugdvendeliers en jeugdtamboers deden hun best om een goede resultaat 
neer te zetten, en werden aangemoedigd door de andere gilbroeders en toeschouwers.  

 
 



 
 
Na de wedstrijden werd er in de feesttent nog een feestje gevierd. 
Aan het einde van de dag was er nog de prijsuitreiking. 
De volgende mooie prijzen werden behaald:  
 
Koen Bouwmans behaalde een 1e prijs bij het trommen in de klasse C. 
Tijmen van Dinther behaalde een 1e prijs bij het trommen in de klasse B. 
Maikel v.d. Meer behaalde een 1e prijs bij het trommen in de klasse A,  
…….met promotie naar de klasse U……. 
Standaardruiter Gerald van Meel behaalde een 2e prijs op het toernooiveld. 
Jan Bekx behaalde een  2e prijs met vendelen in Vaandelklasse VZA. 
Martijn Bekx behaalde een mooie 1e prijs met vendelen in de klasse B. 
Teun van dijk behaalde een mooie 3e prijs vendelen in de jeugdklasse tot 12 jaar. 
In het Algemene klassement, behaalde ons gilde een mooie 7e prijs.  
Alle jeugdleden kregen tevens een mooie medaille als aandenken aan deze kringdag. 
 
Nadat de mooie resultaten in de feesttent nog gevierd werden, 
keerde we met de gele schoolbus terug naar Bakel. 
En ook in de bus werd het feestje verder doorgezet, mede door de goede muziekkeuze van de 
chauffeur. 
 
We kunnen terugkijken op een goed en gezellig gildefeest met mooie resultaten. 
 
St. Willibrordusgilde Bakel 
 
 
 
Hieronder nog enkele foto’s van het gildefeest…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

  
 



 
 

Hier enkele van onze prijzen-jagers…..knap gedaan mannen…proficiat… 
 


